
Ontdek de

leukste school
van Friesland!

Kom naar KiiM!
Hé psssst… Ben jij nieuwsgierig? Laat jij je niets wijs maken en 

ga je graag op onderzoek uit? Vind jij het leuk om samen met anderen 

te werken en te leren én je te verdiepen in de wereld om je heen? 

Dan pas jij perfect bij ons! 

2024 - 2025



KiiM
De naam KiiM hebben we niet zomaar gekozen. 

Eigenlijk is het een woord dat niet echt bestaat, maar 

het lijkt op het woord kiemen. Dat woord ken je vast. 

Het heeft te maken met groei en ontwikkelen.  

Bij KiiM draait het om jouw groei en ontwikkeling.

Voor wie zijn wij?
Wij zijn de perfecte match voor leerlingen die 

nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen en 

graag samen (en ook alleen) op onderzoek uitgaan. 

En ja, je mag ook best een beetje eigenwijs zijn.  

Wij geven je alle ruimte voor je nieuwsgierigheid en 

je eigen ontdekkingstocht, binnen en buiten onze 

school. Daar hebben we ons onderwijs helemaal  

op aangepast.

Wij hebben een groep 7 en 8. Dus je kunt al met 

tien naar KiiM! Denk je dat het KiiM-onderwijs 

goed bij je past of ben je al toe aan de stap naar 

het voortgezet onderwijs? Dan hoef je niet  

te wachten!

En je kunt bij ons na groep 8 instromen op bijna 

alle niveaus: van basisberoepsgerichte leerweg 

tot en met atheneum. Omdat we een nieuwe 

school zijn hebben we dit jaar voor het eerst 

een examenklas voor de mavo. Volgend jaar 

komt daar havo bij en het jaar erop zijn er ook 

leerlingen die examen atheneum doen.

Wie zijn wij? 
Wij zijn KiiM: een unieke school.  

Wij zijn namelijk een beetje anders dan 

anders. KiiM is een school voor jongeren 

van 10 tot 18 jaar. Bij KiiM kun jij je  

mavo-, havo- of atheneum -diploma halen. 

En je kunt bij ons de eerste twee jaar 

volgen van de beroeps gerichte leerwegen 

(vmbo-basis- en -kaderberoepsgerichte 

leerweg). 



Stamgroep 

Je komt bij ons in een stamgroep (zo noemen wij een klas)  

met kinderen van verschillende niveaus en leerjaren.  

Ga je volgend schooljaar bij ons naar school? Dan kom je in 

een stamgroep met kinderen van 10 tot 14 jaar. Daarin zitten 

leerlingen uit groep 7 en 8 en leerlingen uit klas 1 en 2 met 

vmbo-b of -k, mavo-, havo- en vwo-advies.

 

Rooster
Je hebt bij ons iedere week hetzelfde rooster, met vaste tijden 

en onderdelen. Alle dagen beginnen om 9.00 uur en duren  

tot 14.45 uur. Je weet dus precies waar je aan toe bent.  

Deze onderdelen staan op je rooster: kring, wereldoriëntatie,  

cursus, bloktijd, lezen en lichamelijke opvoeding. 

Kring

Iedere dag begin je bij ons op school met het ‘kringgesprek’.  

Je zit dan echt in een kring en praat met je stamgroep over 

een thema tijdens de actualiteiten-, boeken- of filosofiekring. 

Je leert elkaar zo beter kennen en het is een mooie start van 

de dag. Daarnaast geeft het kringgesprek zicht op de week, 

waardoor je je (huis)werk leert plannen.

Wereldoriëntatie

Een belangrijk onderdeel bij ons op school is wereldoriëntatie. 

Hierin werken vakken als aardrijkskunde, geschiedenis,  

biologie, natuur kunde, scheikunde, beeldende vorming, maar 

ook Nederlands en Fries met elkaar samen in plaats van dat je 

ze ‘los’ krijgt. Dat doen we in thema’s van 8-10 weken. Thema’s 

zijn onder andere vieren en herdenken, bouwen, aarde en wat 

is leven? Het mooie van deze manier van werken is dat je ziet 

dat alles met elkaar te maken heeft. De wereld om je heen 

bestaat immers ook niet uit losse stukjes!

Hoe ziet 
 ons  
onderwijs 
   eruit?



  Bij wie 
      kan ik 
 terecht met 
    vragen?

Je hebt bij ons op school een eigen 

mentor. Dat is een docent van wie je 

ook les krijgt. Je mentor begeleidt je 

tijdens de eerste weken, maar zeker 

ook daarna. Je spreekt hem of haar 

regelmatig. Soms zijn ook je ouder(s) 

of verzorger(s) daarbij aanwezig.

Tijdens zo’n gesprek, het KiiM-gesprek, 

vertel jij hoe het met je gaat en of 

je bijvoorbeeld je leerdoelen hebt 

gehaald. Door regelmatig met elkaar 

te praten leer je veel over jezelf, over 

hoe je werkt, waar je behoeftes liggen 

en de keuzes die je maakt. Zo kun 

je groeien!

Cursus en bloktijd

Sommige vakken krijg je wel als ‘los vak’ en staan 

onder de naam ‘cursus’ op je rooster. Het gaat om 

de vakken wiskunde, Engels, Duits en Frans. Bij die 

vakken leer je basisvaardigheden die je ook bij de 

andere vakken kunt gebruiken. Bij bloktijd werk je 

zelf verder aan de vakken die vallen onder cursus. 

Je leert daardoor ook plannen en te bepalen wat 

je eerst en later doet. Natuurlijk begeleiden onze 

docenten jou daarbij. We werken met boeken en 

een iPad.

Lezen

Je kunt een speld horen vallen tijdens het half uur na de 

lunchpauze. Dan lezen we namelijk allemaal in stilte. We 

weten dat onze leer lingen dat fi jn vinden en jij weet vast 

dat regelmatig lezen heel belangrijk is! Dat is nodig om 

teksten goed te kunnen begrijpen en komt nu en later goed 

van pas.

Lichamelijke opvoeding

En natuurlijk is er bij ons op school ook tijd om even lekker 

te bewegen. Dat kan twee keer in de week bij het uur 

lichamelijke opvoeding zoals we gym noemen. Daarnaast 

organiseren we ook sportactiviteiten binnen en buiten 

de school.



Bij KiiM:
• zit je met verschillende niveaus en jaren 

in een klas: je leert echt samenleven en 
je leert veel van en met elkaar.

• werken vakken veel samen in thema’s: je 
leert verbanden zien!

• gaan we uit van jouw nieuwsgierigheid: 
jíj stelt de vragen en zoekt naar de 
antwoorden. En de docent? Die begeleidt 
je daarbij en geeft je als het nodig is een 
duwtje in de goede richting.

  Wat is onze  
KiiM-kracht?

• leer en werk je in je eigen tempo: je 
krijgt bij ons de kans om vakken op 
verschillende niveaus te volgen en zo 
uiteindelijk de beste vervolgroute voor 
jou te bepalen. Je hoeft dus niet direct 
een niveau te kiezen, dat kan later.

• kijken we naar jouw ontwikkeling en 
vergelijken die niet met een gemiddelde 
of een ander: wat is jouw volgende stap 
(en die kan per persoon verschillen)?

• werken we niet met cijfers, maar met 
(leer)doelen. Je leert keuzes maken en 
prioriteiten stellen.

• vinden we presenteren, plannen, 
creëren, samenwerken, ondernemen, 
verantwoorden en reflecteren heel 
belangrijk: we oefenen er veel mee.  
Dat doen we omdat wij denken dat je 
deze vaardigheden later altijd nodig 
zult hebben.

• leren we buiten de school. Afgelopen 
schooljaar gingen we bijvoorbeeld 
naar het Planetarium, het Keramiek 
Museum, het Rijksmuseum, gingen we 
op zeilkamp en deden we een workshop 
Raku stoken. 



Iedere ochtend beginnen we met de 

kring. Even rustig met z’n allen de 

dag beginnen, dat vind ik er leuk aan. 

We nemen ook door wat we die dag 

of week gaan doen. Iedere maandag 

kun je vertellen hoe je weekend was. 

Ook zijn er thema’s zoals boeken 

of actualiteiten. En je mag ook 

persoonlijke dingen delen, als je opa 

is overleden bijvoorbeeld. Alleen als je 

dat wilt natuurlijk.

Tijdens een open dag kreeg ik meteen een heel 

fijn gevoel. De leraren zijn heel aardig en het 

creatieve maakt me blij. Ik wil juf worden en 

vind het heel leuk om anderen iets te leren. 

Hier op Kiim staan we al voor de klas om 

presentaties te geven. Woensdagmiddag is mijn 

favoriet, dan hebben we kunst & cultuur. Ik ben 

zo blij dat ik hier op school zit!

Yinthe:

Isabel:

  Onze 
 leerlingen 
aan het 
  woord

Ik heb voor Kiim gekozen omdat je het huiswerk 

vooral op school maakt. In een blokuur is daar tijd 

voor. Zo kan ik na school met vrienden afspreken, 

dat doe ik graag. Het half uur lezen na de pauze 

vind ik niet leuk, maar het helpt wel. Mijn favoriete 

vak is wereldoriëntatie. We moeten vaak iets 

presenteren, ook met Engels. Ik vind dat geweldig. 

Later wil ik acteur worden.

Lucas:



Aan het einde van groep 8 kwam het besef 

pas echt: iedereen gaat een andere kant op! 

We waren altijd met vier vriendinnen, maar 

nu zijn we opgesplitst. Met Yinthe zit ik op 

Kiim. We zijn al helemaal gewend.  

De docenten willen echt weten: hoe gaat 

het met je? In onze oude appgroep vertellen 

kinderen die naar andere scholen zijn 

gegaan over de vele toetsen. Dat hebben  

wij gelukkig niet.

We hebben allemaal thema’s. Je leert 

hierdoor best makkelijk. Een leuke 

proef was die met fietsen buiten. Dat 

ging om bewegen én rekenen. Nu 

maken we voor het thema Vieren en 

herdenken allemaal een vlag. Heel 

creatief. Je doet het alleen, maar 

kunt ook samenwerken. We doen ook 

veel met groepjes, dat is gezellig. Het 

mooiste vind ik dat je best vaak kunt 

doen wat jij wilt.

Je krijgt geen cijfers maar een onvoldoende, voldoende of goed. Dat 

geeft minder stress. Ik vind het vooral fijn als je niet zo goed in een vak 

bent. Een voldoende klinkt toch anders dan een 5,5. Aan het einde van 

het jaar kijkt school naar je niveau. Bij sommige vakken, zoals Frans, 

kun je zelf kiezen op welk niveau je wilt leren.

Jente:

Mila:

Tjalle:



Zie jij het wel zitten: onze school met volop ruimte om 
jezelf en de wereld te ontdekken? Kom dan eens langs! 
Dat kan op deze momenten:

Aanmelden niet nodig

Kennismaken
met ons? Dat kan!

12 en 20 november 2024
19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Voorlichting 
Voor ouder(s)/verzorger(s)

kiim.nl/aanmelden-beleefmiddag-2025
Aanmelden via:

10 en 12 februari 2025
van 16.00 – 18.00 uur

Beleefmiddag 
Voor jou en ouder(s)/verzorger(s)

Aanmelden via:
kiim.nl/aanmelden-open-lesmiddag

16 april 2025
van 15.30 – 17.00 uur

Open les 
Voor groep 6 en 7

�  kiim.nl

�  kiim@ogmf.nl

�  06 27 87 31 97

  Kom 
 jij ook
langs?

Waar vind je ons?
We zitten nu nog aan de 

Buitenbaan 5 in Heerenveen

Daar hebben we een eigen plek, 

met eigen leerplein en lokalen. 

Het is de bedoeling dat we 

over een paar jaar een eigen 

schoolgebouw krijgen op een 

andere plek in Heerenveen.

Aanmelden niet nodig

29 januari 2025
van 16.00 – 20.00 uur

Open dag 
Voor jou en ouder(s)/verzorger(s)


